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Een vaste burcht is onze God

Zo protesteert hij tegen de dingen die volgens 
hem fout gaan binnen de Rooms-Katholieke 
kerk. Luther wordt verbannen. Zijn aanhangers 
zijn hier boos over en vinden dat het tijd is voor 
een kerkhervorming. Deze kerkelijke strijd wordt 
de Reformatie (of Hervorming) genoemd. De 
nieuwe kerkelijke stroming heet het Protestantisme. 
En daarom dus die 31e oktober. Een soort 
geboortedag van de Protestanten.

Luther deed van alles (waar we nu grote moeite 
mee hebben, denk aan zijn scherpe woorden 
over joden, moslims, vrouwen, boeren), maar 
schreef ook veel kerkliederen. Hij had ontdekt dat 
zingen verbindt en plezier geeft. Als bijkomend 
voordeel zag hij dat je zingend gemakkelijker van 
alles onthoudt. Zingend zou men ook het nieuwe 
gedachtengoed beter kunnen onthouden. En het 
zou niet alleen in je hoofd gaan zitten, maar ook in 
je hart. 

Eén van de liederen die hij schreef is ‘Een vaste 
burcht is onze God’: ‘Een vaste Burcht is onze God, 
een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al 

dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand 
rukt vast aan met opgestoken vaan...’. Waarbij de 
vijand kan slaan op satan, paus, keizer of welke 
vorst dan ook die de reformatie geen warm hart 
toe droeg. Het is niet meteen een lied dat je 
oecumenisch/interreligieus makkelijk aanheft.

Het lied is Luthers vertolking van psalm 46: 
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een 
betrouwbare hulp in de nood.’ (NBV21). Twee keer 
zingt de psalm ‘Onze burcht is de God van Jakob’. 
De psalm hamert erop. Vergeet het niet. Vergeet 
het niet! Ik las dat Obama deze tekst voorlas tien 
jaar ná de terroristische aanval op de Twin Towers: 
‘Al zou geen toren meer staan,
al valt onze hele wereld in duigen, dan nog, 
dan toch is God voor ons een vaste burcht, een 
toevlucht, een schuilplaats, een veilige haven.’

Hoe krijgen we het gezongen in onze wereld, vraag 
je je dan af…

Als je de bijbel erbij pakt, ontdek je dat de eerste 
regel van deze psalm vertelt op welke wijs de 

Het thema van dit nummer is ‘Een vaste burcht is onze God’. Gekozen vanwege Hervormingsdag, 31 
oktober. Hervormingsdag is verbonden met Maarten Luther. Op 31 oktober 1517 spijkert deze monnik 95 
stellingen aan de kerk in Wittenberg.

Van de redactie

Een vaste burcht is de titel van dit kerkblad en voor veel 
lezers van dit blad komt dan als vanzelf 31 oktober en 
Hervormingsdag naar boven. In mijn jeugd was er meestal een 
kerkdienst en vaak een avond waar sprekers uitlegden wat 
voor hen de betekenis was van deze dag. 

Vaak was het ook een benoemen van wat niet goed was 
in de katholieke kerk. De naam van ds. Hegger is voor velen 
bekend. Gelukkig worden we zowel in het bovenstaande 
hoofdartikel als in Gemeenteleden aan het woord uitgenodigd 
te kijken naar de betekenis van het lied waar Maarten Luther 
voor velen zo bekend mee is geworden.

In 2009 bezocht ik het plaatsje Wittenberg in noordoost 
Duitsland, waar Luther jaren in het klooster heeft gewoond en 
docent werd aan de universiteit. Een wandeling door dit dorp 
en door dit klooster gaf voor mij extra kleur aan het leven van 
Luther. Een bezoek is van harte aan te bevelen.

In dit nummer staan we natuurlijk stil bij de Gedachtenisviering 

waar de overledenen van het afgelopen 
jaar worden herdacht. En de Top2000-
dienst waarvoor u liederen hebt kunnen 
aanreiken.

En omdat dit kerkblad ook voor 
een deel over de adventsweken 
gaat, wordt aandacht gevraagd 
voor het adventsproject van de 
kindernevendienst, de kerstkuier, de 
volkskerstzang en de kerstpakkettenactie 
voor Roemenië.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Hannie Luiten

>>



psalm gezongen kan worden: 
‘Op de wijs van de jonge 
vrouwen’.

De tekst geeft geen nadere 
aanwijzingen, maar in de bijbel 
wordt vaker door jonge vrouwen 
gezongen: liederen van verzet en 
vol hoop. Maria zingt over God 
die de machtigen van hun tronen 
stort en de armen opheft. Zingen 
op de wijs van jonge vrouwen 
doet je ook de psalm zingen als 
een tegendraads lied, over God 
als bondgenoot van mensen 
van wie het leven overhoop ligt, 
hun wereld in puin. Voor hen wil 
deze God een toevlucht zijn. 
Meezingend landt het besef dat 
we samen moeten bouwen aan 
een wereld waar mensen veilig 
zijn. Zingen is protesteren. Echt iets 
om te doen op 31 oktober!

Martine Nijveld 
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Van de predikanten
Vandaag

Binnenkort moeten we weer de struiken induiken, 
voor in de tuin, bij het muurtje. Ergens, derde 
struikje van links, zit een deksel op een putje 
waarin de watermeter zich bevindt. 

Ieder jaar is het weer een klus (lees: avontuur) om 
het betreffende putje te vinden. En als het dan 
(uiteindelijk) gelukt is en de stand is genoteerd, 
zijn we er ook weer voor een jaartje vanaf. Met 
dit soort terugkerende acties merk ik wel steeds 
hoe een jaar voorbij kan vliegen. En kan de vorige 
zoektocht aanvoelen als de dag van gisteren. 

Ik moet er ook niet te veel bij stilstaan, weer een 
jaar voorbij. Weer de seizoenen doorlopen. Heb ik 
het allemaal wel bewust meegemaakt? Of liep het 
ene project soms te veel over in het andere project. 
Was ik ‘mindful’ genoeg? Als ik op mijn mobiele 

telefoon in de foto app kijk, is er in zo’n jaar wel 
heel veel gebeurd en ben ik er blij mee dat ik 
regelmatig een foto maak, ook van de ‘gewone’ 
momenten. 

Ik hoor oudere mensen wel eens zeggen dat de tijd 
indikt, in hun ouderdom. Herinneringen van langer 
geleden kunnen dan aanvoelen als vrienden van 
nu. Wonderlijk hoe dat werkt. Nu de bladeren 
weer gaan vallen, word ik wat melancholisch 
geloof ik. Ruim over de vijftig keer heb ik de herfst 
meegemaakt (al vier keer in Oosterbeek). Vroeger 
vrolijk stampend in de waterplassen, tegenwoordig 
wat rustiger genietend van de intense kleuren op 
de Hemelse Berg. Het leven is bijzonder. Hier en nu, 
vandaag.

Irene Pluim

Reiszegen

Afgelopen zomer was ik in 
Duitsland. En het viel mij op 
hoeveel kerken daar een poster 
bij de ingang hebben met goede 
woorden van welkom/zegen. 
En dan bedoel ik dat er meer 
gezegd wordt dan ‘WELKOM’  of 
‘TOT ZIENS’. 

Je hoort er iets van hun identiteit 
in: waar staan ze voor, wat 
wensen ze je toe. In zomaar een 
kerkje aan de Bodensee trof ik 
deze tekst:

Reisesegen
Geh unter Gottes Schirm und  
  Schutz,
Er bewahre dich vor Unglück und 
  Streit,
dass kein Schatten auf dein 
  Leben fällt
und du bewahrst bleibst an Leib 
  und Seele.
Gott schenke dir die Fähigkeit der 

  Ruhe,
ein Herz, dem Unrast fremd ist,
und Zeit, einzukehren bei 
anderen und bei dir selbst.
Gott mache dein Herz froh und 
  deinen Schritt fest,
Er lasse dich willkommen sein, wo 
  immer du hingehst
und gebe dir immer wieder 
  Gelegenheit zum Staunen.
Gott führe dich sicher heim
und schenke uns ein fröhliches 
  Wiedersehen.

(Er is geen ruimte voor de 
vertaling, maar vraag me er 
gerust om.)

Een tekst om mee te nemen. En 
elke keer zal een ander zinnetje 
aanspreken of ontroeren. 
De foto is gemaakt in een andere 
kerk. Een kruis, maar dan met 
de uitstraling van een zon. Het 
past voor mij bij de ‘Schirm und 
Schutz’ uit de eerste regel van de 
zegentekst.

Martine Nijveld

Zoals zoveel mensen loop ik graag (ook) in de vakantie een kerk in. 
Vanwege het licht, de schilderingen - en zoveel meer. Ik zoek er ook 
altijd weer naar ‘goede woorden’. 
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Johanna Minnema-Vink, 28 maart 1939 – 29 augustus 2024
‘Leven is eeuwig, liefde is onsterfelijk.’ An werd geboren in Arnhem, in een druk en warm gezin. Vader had een 
eigen smederij aan de Hommelseweg. De oorlog en evacuatie maakte An heel bewust mee. An was een 
zorgende vrouw. Voor haar moeder, die ziek was, voor haar jongere zus en later in haar eigen gezin met Erik, 
Anne en Frank, die jong overleed. An zat vol levenswijsheden, wist te genieten van kleine dingen, was zelfstandig 
en ruimdenkend ook in haar geloof, vaste grond en bron van kracht en troost. In de kerkgemeenschap was ze 
heel betrokken, maakte alle kostuums voor de musicals en de kerstkuier. Zolang het kon beleefde ze de vieringen 

mee. Toen haar geest achteruitging verhuisde ze naar de Molenberg, haar man Theo bezocht haar trouw. Bij haar afscheid in de 
Vredebergkerk zongen we liederen waarvan zij hield en die haar verbonden met haar ouders. ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ wilde 
zij ons meegeven. (IMP)

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Agatha Aletta van Tongeren, 21 april 1932 - 17 september 2024
Op 25 september namen we afscheid van Atie van Tongeren - met zus Jeany, neven/nichten, vrienden/vriendinnen, mensen vanuit 
kerk en Verburgt Molhuijsen, waar Atie de laatste jaren woonde. Als bijbeltekst klonk haar lievelingspsalm ‘De Heer is mijn Herder’. 
Dit lied over Gods zorgzaamheid paste bij haar: een actieve, zorgzame, belangstellende vrouw. Haar baan bij woninginrichting 
Wijers combineerde ze met zorgen voor haar ouders en met vrijwilligerswerk, o.a. in de kerk. Ze was een trouw kerkgangster, was 
bezoekmedewerkster en maakte kaarten voor het orgelfonds. Atie was betrokken op haar familie en de familie op haar. In Verburgt 
Molhuijsen bleef ze, met alle verandering, ook wie ze was: een lieve vrouw met belangstelling en aandacht. Intens genoot ze van de 
muziekmiddagen aldaar. Muziek deed haar goed, ze werd er blij van. Mooie klassieke muziek klonk bij haar afscheid. Zo hebben we 
haar toevertrouwd aan de liefde en het licht van God. (MN)

Alida Johanna Versteegh – Achterberg, 9 september 1924 – 21 september 2024
Als oudste van vijf kinderen groeit Ali op als boerendochter in Langbroek. Het leert haar leven met de seizoenen, 
onbevangen en nuchter. De oorlog heeft ook daar impact. De band met haar familie is hecht. Met haar man 
Gerrit, die in 1998 overlijdt, runt zij later een slagerij in Oosterbeek. Ali geniet van alle sociale contacten die dat 
met zich meebrengt, zij is sterk in relaties en gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Drie kinderen worden geboren, 
Marijke, Agnes en Anthony. Honderd jaar, een bijzondere vrouw, lief, zorgzaam, betrokken, wijs, mooi en stralend 
verwoorden zij boven de rouwbrief. Kerk en geloof hoorden vanzelfsprekend bij Ali, ook jarenlang zingend in het 

kerkkoor. In de dankdienst voor haar leven in de Oude Kerk klonken er woorden uit Prediker: er is een tijd voor alles. Nu geborgen bij 
God. (IMP)

Miep Jacobs- van Campen, 12 juni 1936 - 27 september 2024
Miep werd geboren in een warm arbeidersgezin in Arnhem, met een oudere broer. Haar hart lag bij de verpleging. 
Eenmaal getrouwd werkte zij volop mee in het makelaarskantoor van haar man Wim en was zij er ook helemaal 
voor de kinderen Rob en Imka. Hun huis stond gastvrij open voor wie dat een periode nodig hadden. Miep was 
betrokken bij de kerkgemeenschap en voelde zich ook thuis bij de Paasberggroep, waar zij genoot van de 
onderlinge verbondenheid. Het overlijden van Wim in 2006 was zwaar, zij wist haar leven weer op te pakken, 
ondanks ook veel fysieke beperkingen. Ze was een doorzetter, bescheiden, creatief, betrokken. We namen 

afscheid van Miep in de aula van Mijnhart, waar verhalen klonken over haar leven en ook deze woorden: ‘Wees niet ongerust, maar 
vertrouw op God en op mij’. In Gods licht en liefde geborgen. (IMP)

Henriëtte Helena Maria Veenhuijs, 12 juli 1947 - 30 september 2024
Henriëtte, geboren te Deventer, trok na haar schooltijd naar de Johannastichting in Arnhem en volgde de 
opleiding tot ziekenverzorgende. Na zich bekwaamd te hebben in kinderrevalidatie koos zij eind jaren zeventig 
een andere richting en werkte tot aan haar pensioen in zorgcentrum ‘Overdal’. Begin april werd ze door een 
herseninfarct getroffen, na een revalidatieperiode kon ze, redelijk hersteld, weer naar huis. Ten gevolge van 
een valpartij belandde ze in ONO, maar door toenemende klachten moest ze toch weer in Rijnstate worden 
opgenomen. Na een paar dagen doofde daar haar levensvlammetje onverwacht snel. We namen afscheid van 

haar in de aula van rouwcentrum Mijnhart, waar in woord en muziek centraal stond dat Henriëtte zich in alles altijd gedragen heeft 
geweten door Jezus. Aansluitend werd haar lichaam op natuurbegraafplaats Koningsakker aan de aarde toevertrouwd. (AM)
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Hèt gezicht bij 
iedere uitvaart

Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk	 - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten	 - Behangen
- Wandafwerking	 - Houtrot sanering
- Restauratie-werken	 - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
• �Binnen- en buitenschilderwerk
• �Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris 
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens



7

Gemeenteleden aan het woord

Met Hervormingsdag op 31 oktober, kijken we naar de betekenis van dit 
lied voor Luther en misschien ook voor ons.

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

Een krachtig lied, gemaakt door 
een krachtige man, Maarten 
Luther. In elke nieuwe uitgave 
van het liedboek staat nog altijd 
Een vaste burcht. In het liedboek 
van 2013 is het lied 898, met een 
andere tekst. Omdat dit kerkblad 
kort voor reformatiedag/
hervormingsdag, 31 oktober, 
verschijnt, kijken wij hierop terug.

Luther komt uit een 
boerengeslacht; zijn vader 
was in de mijnbouw tot een 
zekere welstand gekomen en 
zijn zoon Maarten krijgt de kans 
om rechten te gaan studeren. 

Dat doet hij vanaf 1501 in Erfurt. 
Na een heftige ervaring in 
onweer meldt hij zich aan bij 
het augustijner klooster in Erfurt 
en studeert vanaf dat moment 
theologie. Daar maakt hij 
indruk en in 1507 wordt hij al tot 
priester gewijd. In 1508 wordt hij 
overgeplaatst naar het klooster 
van Wittenberg en daar wordt 
hij ook docent aan de nieuw 
gestichte universiteit. 

Hij promoveerde in 1512 en 
kreeg de opdracht colleges te 
geven in de bijbelse theologie. 
Hij komt tot het inzicht dat wij 
in de kerk zeker mogen zijn van 
Gods schenkende gerechtigheid. 
Hiermee neemt hij afstand van 
de aflaathandel: genade die je 
zou kunnen kopen. Deze handel 
heeft dan al  zulke grote vormen 
aangenomen en vormt een 
belangrijke inkomstenbron voor 
de kerk en zijn leiders.

Dat kan Luther niet verkroppen. 
Hij stelt 95 stellingen op om 
op academisch niveau zijn 
bezwaren te kunnen bespreken, 
maar weldra worden ze ‘aan 
de grote klok gehangen’. De 
rest van zijn leven (hij stierf in 
1546) heeft Luther zich veel 
moeten verantwoorden, o.a. op 
de Rijksdag in Worms in 1521. Er 
wordt beweerd dat Luther hierbij 
een strijdlied nodig had en dat 
hij daarvoor, de avond vóór 
de Rijksdag, Een vaste burcht 
componeerde.

De ban wordt zelfs over hem 
uitgesproken en hij moet 
onderduiken. Na heel veel 
tegenstand, trekt hij zijn 
monnikspij uit en trouwt met een 
uit het klooster ontvluchte non 

Catharina von Bora. Hij blijft wel 
in de stadskerk prediken; hij blijft 
zijn principes en inzichten trouw 
en nu begint zijn werk voor de 
liturgische vernieuwing en de 
ontwikkeling in de kerkmuziek. 

Een uitspraak van Luther is: ‘Niets 
is zo belangrijk voor de innerlijke 
bevrijding van de mens als 
theologie en muziek.’ Hij bewerkt 
kerk- en volksmelodieën, maar 
maakt ook eigen melodieën, 
zoals Een vaste burcht. Een lied 
gebaseerd op psalm 46, waaruit 
zijn standvastigheid blijkt. Hij 
ontwerpt ook het koraal, wat 
vanaf die tijd een veel gebruikt 
onderdeel is van de kerkmuziek 
en dat wij allemaal wel kennen 
uit o.a. de Mattheus Passie.

Wij mogen dankbaar zijn voor 
wat Luther gedaan heeft om 
misstanden in de kerk aan de 
kaak te stellen en te pleiten 
voor vrijheid van geloven. En 
zeker ook veel dank voor de 
verlevendiging van liturgie en 
kerkmuziek! 

Joke Weening

7

Bespiegeling over Een vaste burcht...

Studeerkamer van Luther
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Jeugd en Jongeren

8

Blue en Wiebers

Het nieuwe jaar is weer 
begonnen, de startactiviteit is 
geweest. De Blue en de Wiebers 
starten ook weer.

We draaien beide op 
vrijdagavond. De Wiebers (8-12 
jaar) draaien van 19.15 uur tot 
20.30 uur. De Blue (12+) begint 
om 20.30 uur. Eventuele last 
minute-info en overige zaken 
worden gedeeld via de app-
groep.

Op de volgende data zijn jullie 
welkom in de Vredebergkerk: 
8 november, 22 november, 6 
december, 10 januari, 24 januari, 
7 februari en 21 februari.
Deze data zijn/worden 
ook gedeeld via de app-
groepen. Mocht je niet in deze 
appgroepen zitten en je wilt 
wel aansluiten, dan kan we dat 
graag.

Voor de Wiebers kun je contact 
opnemen met Eric (06 18341545) 
en voor Blue met Arie (06 
51386784)

Gezamenlijke gezinnen-maaltijd

De tienergespreksgroep is in september weer 
begonnen. Zoals altijd de eerste en derde zondag 
van de maand. In november slaan we de 17e over, 
omdat we er dan van uitgaan dat we jullie in de 
middag zien bij de Top2000-dienst!

We hebben er weer zin in om met jullie samen 
in gesprek te gaan over jullie leven, wat er om 
ons heen gebeurt en wat we aan wijsheden en 
inzichten uit de bijbel kunnen halen.

Hanneke en Henrita kregen eerst versterking van 
Marjan Wilmink. En inmiddels is ook Carla Leen 
aangesloten bij de leiding. Zij stelt zich hiernaast 
aan jullie voor.

Het adventsproject van de kindernevendienst heeft dit jaar als titel 
‘Bestemming Betlehem’. In de verhalen van deze serie staan de 
stad Betlehem en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden in het 
middelpunt, beginnend bij het verhaal over Ruth die met Naomi naar 
Betlehem reist, en eindigend met de geboorte van Jezus.

“Bijna twee jaar zijn mijn man Auke en ik lid van de 
Vredebergkerk. Wij wonen aan de Utrechtseweg 
126 in Renkum. In mijn werkzame leven als arts 
maatschappij en gezondheid heb ik de laatste 10 
jaar gewerkt als verzuimarts en vertrouwenspersoon 
voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te 
Nijmegen. 

“Ik heb daardoor veel expertise opgebouwd in het 
voeren van gesprekken met kinderen, met name 
tieners. Ik wil deze ervaring graag inzetten in de 
tienergespreksgroep. Ik word momenteel ingewerkt 
door Henrita, Hanneke en Marjan. Op 6 oktober 
heb ik voor het eerst de groep geleid. Ik heb er 
echt zin in!”

De tienergespreksgroep (TGG) gestart!

Op vrijdag 15 november is er weer een gezamenlijke gezinnen-
maaltijd in de Vredebergkerk, om 18:00 uur. Welkom om aan te sluiten! 
Net als eerder brengt iedereen wat te eten mee en maken we daar 
een buffet van (salade, hartige taart, pannenkoeken etc). De ervaring 
leert dat er altijd genoeg is. Aanmelden mag bij Irene Pluim

Adventsproject ‘Bestemming Betlehem’

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst (basisschoolleeftijd) 
tijdens alle morgendiensten 

Tieners: elke zondag welkom en iedere twee weken tijdens de 
kerkdienst tienergespreksgroep.

Zomerfestijn
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Diensten en vieringen
Dankbaarheidsdienst 3 
november
Lees de informatie hierover op 
pagina 10 en 11 over Kerk en 
Samenleving.

Zondagmorgen 17 november in 
de Oude Kerk
Op deze zondag is ’s middags de 
Top2000-dienst. Een bijzondere 
dienst, anders dan anders, vol 
muziek! Net als eerder kiezen we 
ervoor om naast zo’n bijzondere 
middagdienst de ochtenddienst 
om 10.00 uur in de Oude Kerk te 
houden: een viering met lezen, 
bidden, zingen, muziek, stilte, 
een korte overweging. Het wordt 
een dienst met een poëtische 
toon. Uit de bijbel staat het 
gedicht van Paulus over de liefde 
centraal (1 Korintiërs 13). Na 
afloop is er koffie en thee, tijd en 
ruimte om elkaar te ontmoeten.

Top2000-dienst
In september kon je stemmen 
voor de Top2000-dienst en daar 
is flink gebruik van gemaakt. Alle 
stemmers willen we bedanken 
voor hun stem en (vaak 
openhartige) motivatie. Inmiddels 
is er een keuze gemaakt uit de 
diverse nummers.

onder de zangers en zangeressen 
verdeeld. En achter de schermen 
gebeurt er van alles om er 
een bijzondere en sfeervolle 
middagdienst van te maken. Na 
de dienst is er een hapje en een 
drankje. Wij hebben er al zin in. U/
jij hopelijk ook.

Gedachtenisviering
Op zondag 24 november 
staan we stil bij hen die het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
Bij de gedachtenisviering 
verwelkomen we in ons midden 
de families die in het afgelopen 
jaar afscheid hebben genomen. 
Een liturgische bedding van 
aandacht en troost, waarbij we 
Nabijheid in herinnering roepen. 
We ontsteken licht, zingen mooie 
liederen, staan om hen en om 
elkaar heen. Op pagina 12 en 13 
leest u hierover meer.

Doopdienst
Op zondag 1 december vieren 
we het feest van de doop. 
Gedoopt wordt Pieter, zoontje 
van Elsbeth en Martijn Mudde-
van der Boon, broertje van 
Laurens. 

Van harte welkom om dit 
doopfeest met hen en alle 
mensen om hen heen mee te 
vieren. In deze dienst klinkt het 
verhaal van Ruth en Naomi, die 
samen op weg gaan naar het 
goede land, waar brood en 
vrede is voor allen. Ruth belooft 
Naomi haar nabijheid, ze wijkt 
niet van haar zijde. Samen 
bouwen ze aan toekomst. Een 
mooi verhaal om te lezen bij de 
doop, die we vieren als feest 
van Gods verbond met mensen 
en van verbondenheid met 
elkaar. Hoe bouwen wij aan 
gemeenschap?

Het is ook de eerste zondag van 
advent. We gaan op weg naar 
kerst.

Welke dat zijn? Dat ga je horen 
op 17 november a.s. om 16.00 
uur in de Vredebergkerk. In de 
tussentijd zijn de arrangementen 
geschreven, is de band aan het 
oefenen en zijn de nummers 

Het verhaal van Ruth is het 
eerste verhaal in een serie 
adventsverhalen rond het thema 
‘Bestemming Bethlehem’. 

Avondmaal in de Sonnenberg
Donderdag 5 december om 
18.30 uur vieren we Avondmaal 
met de bewoners van de 
Sonnenberg. Mocht u hierbij 
willen aansluiten, van harte 
welkom! Na afloop is er koffie en 
thee en gelegenheid om na te 
praten.

Adventsvespers op 1, 8 en 15 
december
De Raad van Kerken 
organiseert op de eerste drie 
adventszondagen van 19.00 tot 
19.30 uur vespers in de Oude 
Kerk. De vierde adventszondag 
is, zoals gebruikelijk een Festival 
of Lessons and Carols in de 
Bernulphuskerk.
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Kerk en Samenleving
Dankbaarheidsdienst 3 november

Op deze zondagmorgen is er, voor 
belangstellenden, van 8.45 tot 9.30 uur een 
stiltewandeling onder begeleiding van ds. Irene 
Pluim: Voeten op de aarde, handen geopend, 
ogen open, oren gespitst! Wat komt er dan bij je 
binnen of boven? Bij terugkomst is er een kopje 
koffie of thee.

Dankbaarheidstafel
OOGST is de rode draad door de verschillende 
activiteiten. Er is een dankbaarheidstafel, waarop u 
dingen kunt neerzetten die u zelf hebt gemaakt. U 
kunt dan denken aan een potje zelfgemaakte jam, 
een mooi versierde pompoen, een zelfgemaakte 
herfstkrans of bloemstukje, gebreide sokken, een 
appeltaart enz.

Er is ook een tafel met aangeboden diensten. Dan 
kunnen we denken aan een avond oppassen. Een 
kamerconcertje aan huis, de hond uitlaten, een 
keer boodschappen doen, de ramen wassen of 
wanneer u niet meer zo mobiel bent, bidden voor 
iemand of voor een moeilijke situatie. Of iemand 
helpen met computerproblemen of een leerling 
helpen met wiskunde. Of een gezonde maaltijd 
aanbieden voor een aantal mensen.

We hopen ook dat kinderen en jongeren 
meedoen. We hebben immers allemaal wel iets 
wat we kunnen aanbieden. Een aantal producten 
en diensten worden na de dienst door een 
veilingmeester per opbod verkocht.

OOGST 
Wat zal het mooi worden wanneer we allemaal iets 
inbrengen van wat we kunnen, de OOGST zal groot 
zijn. Mooi om te zien... en de opbrengst van de 
verkochte producten en diensten van deze tafels 
is voor de voedselbank. Op zaterdagmorgen 2 
november tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom 
in de Vredebergkerk om uw producten of diensten 
aan te leveren voor de dankbaarheidstafel. (Let op: 
Het is geen rommelmarkt!)

Meer weten over het hoe en wat, neemt dan 
contact op met: Jantien Ruisch (026 3513606) of 
met Greet Visser (026 3337166)

Een “dankbaarheidsdienst”, dat beogen we met 
deze nieuwe vorm van oogstdienst. Deze keer gaat 
het niet om het inzamelen van allerlei producten, 
maar we willen stilstaan bij waar we dankbaar voor 
zijn en proberen dat te delen. 

In Pakistan zijn christenen 
een kleine minderheid, 
ongeveer 1,5%. Maar de kerk 
is er en wil aanwezig zijn. Veel 
christenen hebben te maken 
met discriminatie en krijgen 
regelmatig kritische vragen over 
het geloof. Pakistan kent vrijheid 
van godsdienstuitoefening 
maar er zijn veel incidenten, 
soms op grotere schaal, waarbij 
christenen vervolgd worden. 

Op belediging van de profeet 
Mohammed of ontheiliging van 
de koran staat de doodstraf.

Pakistaanse christenen steunen

Toch is er ruimte. De Pakistaanse 
partnerorganisatie van Kerk in 
Actie, het Open Theologisch 
Seminarie (OTS), wil Pakistaanse 
christenen versterken in hun 
geloof met trainingen en 
opleidingen. 

OTS ontwikkelt trainingen voor 
gemeenteleden. Een belangrijke 
doelgroep zijn jongeren. De 
trainingen geven hen kennis 
over het geloof en leren hen na 
te denken over wat het geloof 
inhoudt in hun dagelijks leven. 
OTS traint vrijwilligers van 

kerkelijke gemeenten die de 
trainingen vervolgens in hun 
eigen gemeente kunnen geven. 
Jaarlijks volgen meer dan 6.000 
studenten een cursus van OTS. 

Kerk in Actie steunt deze 
activiteiten en wij willen hierin 
helpen met de ZWO-collectes in 
het vierde kwartaal van 2024.
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Voedselpakketten voor Agnita

Als blijk van verbondenheid willen wij ook dit jaar een 
voedselpakkettenactie houden voor onze zustergemeente in Agnita 
en de allerarmsten van de burgerlijke gemeente. De pakketten (met 
basisvoedsel) voor de kerkleden worden geregeld door de plaatselijke 
oecumenische diaconie. De kinderen van de kerk krijgen een 
kerstpakket.

Een jongerengroep zorgt 
voor pakketten voor arme 
(en kinderrijke) gezinnen en 
voor ouderen. De burgerlijke 
gemeente zorgt voor de 
adressen, vooral in de dorpen 
rondom Agnita. 

Alle pakketten worden 
aangeschaft bij de plaatselijke 
middenstand en samengesteld 
door vrijwilligers. Kinderen krijgen 
naast een zoete lekkernij ook fruit. 

Onze werkgroep zorgt voor een 
kerstgroet in het pakket.

Met uw hulp kunnen wij zorgen 
dat er ook dit jaar hiervoor weer 
voldoende geld beschikbaar 
is. Wij rekenen € 10,- per pakket 
maar ook andere bedragen zijn 
welkom. Na de kerkdiensten van 
10 en 17 november staan we met 
informatie in de balkonzaal van 
de kerk. Wij hopen dat u deze 
door onze zustergemeente zeer 

gewaardeerde traditie ook dit 
jaar weer wilt ondersteunen. 
U kunt uw bijdrage overmaken 
op NL51 INGB 0008 9106 
86 t.n.v. Roemenië-project 
Kerken Oosterbeek o.v.v. 
voedselpakketten. 

Namens de mensen in Agnita en 
de Roemeniëwerkgroep, bedankt 
voor uw bijdrage!

Vluchtelingen AZC Oosterbeek.

Momenteel wonen er ruim 100 vluchtelingen in het 
AZC. Een groot deel bestaat uit eenlingen, maar 
er zijn ook diverse gezinnen, waarvan de kinderen 
naar een basisschool in Oosterbeek gaan.

De kinderen vanaf twaalf jaar gaan iedere dag 
naar de Internationale schakelklas in Wageningen 
vooral om de Nederlandse taal leren. De ouders 
krijgen van vrijwilligers op dinsdagochtend 
taallessen aangeboden. De mensen komen heel 
erg trouw en geven aan het erg fijn te vinden. 
Pas als zij een “status” hebben gekregen krijgen 
ze officieel taalles van de overheid. Mensen 
willen graag meer taallessen op verschillende 
dagen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de 
beschikbare mensen. Heeft u belangstelling, neem 
dan contact met Jaap op.

Fietsenproject
Er is ook een fietsenproject. Fietsen worden 
opgeknapt en vervolgens aangeboden aan de 
asielzoekers tegen een minimale vergoeding. 

We hebben inmidddels al meer dan 100 fietsen 
uitgegeven. Dit vindt meestal plaats op de vrijdag/
zaterdagochtend. Fietsen blijven nodig. Heeft u een 
ongebruikte fiets staan, neem gerust contact op 
met een van ons.

Oosterbeekse kerkgemeenschappen steunen beide 
projecten en zorgen ook voor andere dingen zoals 
presentjes tijdens Sinterklaas en kerst. De mensen zijn 
u hier heel erg erkentelijk voor.

We hebben nog ruim drie maanden te gaan, want 
het AZC Oosterbeek gaat officieel per 1 februari 
stoppen. Het gebouw moet plaats maken voor 
nieuwbouw. De bewoners zullen wellicht over de 
regio worden verspreid. Met de diaconieën wordt 
overlegd of er rond Sinterklaas en kerst nog voor 
een attentie gezorgd kan worden.

Jannie van Doorn (06 44658321) en Jaap van 
Duuren (06 55164706)
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Pastoraat
Gedachteniszondag 2024

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 
november, worden in de dienst weer de namen 
genoemd van de overledenen uit het afgelopen 
jaar. De namen vindt u reeds in deze bijEen, op 
gedachteniszondag aangevuld met de namen van 
de overledenen die bij het verschijnen van dit blad 
nog niet bekend waren. 

We kijken uit naar een troostrijke viering, waarin we 
bij iedere genoemde naam ook een licht zullen 
ontsteken aan de paaskaars. Een mooie manier 
om met elkaar stil te staan bij wat zij voor ons 
betekend hebben en hoe wij onze geliefden bij 
God geborgen mogen weten. 

Afscheid nemen

Afscheid nemen
is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen
en verpakken

in goede gedachten 
der herinnering.

Is verwijlen
bij een brok leven

en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde.

Afscheid nemen
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen

al wat waard is 
niet te vergeten...

Is moeizaam 
de draden losmaken

en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen

en achterlaten
en niet kunnen vergeten...

Dietrich Bonhoeffer



Gemeenteleden die ons ontvielen

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Sytze de Vries, Lied 199 (Liedboek)

Hielke Vette (92)

Jantje van de Kamp-Schuurman (90)

Trijntje Kornelia (Tiny) Westra-Faber (87)

Christina Helena van der Heijden-Tennekes (81) 

Jan Brandsma (75)

Riet Bakels (90)

Diny Lambers-Haselhoff (87)

Johanna Jacoba (Hanny) 
Hoornweg-van den Berg (88)

Johannes Blauw (75)

Bert Lambers (90)

Harmina Derika Reilink-Beunk (91)

Albertha Drexhage (73)

Daniel Wouter Kreeft (93)

Cornelia Christina Maassen-Kleisma (98)

Maria Willemina (Mien) de Graaff (94)

Wilhelmina Johanna Adriana (Mien)
van de Weerd-Aalbers (82)

Willempje Stolk (93)

Sijke Bouwina van Lemel-van Weelden (93)

Elisabeth Johanna (Bep) Velberg (101)

Leendert (Leen) Willemsen (86)

Thomas Johan (Tom) Remmerde (84)

Petronella Kroonenburg-de Vos (93)

Pieter (Piet) Pilkes (93) 

Cornelia Paulina van Ommeren-van Driel (100)

Gerrit Jan Fredrik Smit (97)

Olga Hoesen (102)

Rina Ruiter-Veldkamp (91)

Erik Romijn (89)

Jan Ernst Leopold van Doorn (91)

Gerrit Willem Ormel (96)

Johanna Adriana Roelofsen-van Kesteren (94)

Johanna Hendrika (Jo) Borger-Van Manen (92)

Johanna (An) Minnema-Vink (85)

Jannetje (Jannie) de Koe-Janse (94)

Agatha Aletta (Atie) van-Tongeren (92)

Alida Johanna (Ali) Versteegh-Achterberg (100)

Miep Jacobs-van Campen (88)

Henriëtte Helena Maria Veenhuijs (77)
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Activiteiten
Lees mee – bijbelverhalen ‘als nieuw’

De eerstvolgende Lees mee, waarin we 
bijbelverhalen ‘als nieuw’ willen horen, is op dinsdag 
26 november. We verdiepen ons in de bijbeltekst 
van de eerstvolgende zondagse kerkdienst. Dit is 
een passage uit het bijbelboek Ruth, het verhaal 
over twee vrouwen die samen op weg gaan, een 
verhaal over beloftes doen en trouw zijn, over 
creatief bouwen aan toekomst. Dit verhaal staat 
centraal in de kerkdienst op zondag 1 december, 
de eerste zondag van advent.

We lezen het verhaal en gaan het samen 
verkennen, we kunnen delen wat ons raakt of 
stoort, wat ons goeddoet of wat prikkelt. Welke 
vragen roept de tekst op? Samen kunnen we 
nieuwe ontdekkingen doen en elkaar verrassen.

In totaal organiseren we als predikanten zes 
keer een ‘Lees mee’: met een middag- en een 
avondsessie. Deelnemers zijn welkom om elke 

keer aan te sluiten of ook om af en toe te komen. 
De middag begint om 15.00 uur en de avond om 
20.00 uur in de Vredebergkerk. Fijn als u/jij zich even 
opgeeft. Dat kan dit keer bij ds. Martine Nijveld.
Daarbij graag aangeven of u/jij de middag of 
avond komt. Van harte welkom!

Adventskalender

Kerstkuier  

De adventskalender van de 
landelijke Protestantse Kerk heeft 
het thema “Als nieuw! Leven in 
het licht”. Voor elke dag is er een 
overdenking aangevuld met 
liederen en gebeden. 

Op de zondagen 10 en 17 
november kunt u voor € 1 de 
kalender ophalen. U kunt zich 
ook abonneren op de digitale 
kalender en op de homepage 
van de website komt de digitale 
kalender ook te staan. 

Zaterdag 21 december is de 
kerstkuier en u kunt vanaf 18.00 
uur op pad voor een wandeling 
langs zes verschillende locaties 
waar het kerstverhaal wordt 
nagespeeld. Om dit allemaal 
goed te laten verlopen hebben 
wij uw hulp nodig, overdag om 
de locaties op te bouwen en aan 
te kleden en ’s avonds om die te 
bemensen.

Wij zoeken spelers, vertellers, 
zangers, keukenhulpen en 
mensen die de lichtjesroute langs 
alle locaties willen uitzetten, etc.
Vanaf zondag 20 oktober staat er 
een bord in de kerkzaal waarop 
u uw naam kunt zetten bij wat u 
leuk lijkt te doen.

Lydia van den Born (06 19796910) 
en Corrie van der Voet (06 
27120537) zijn dan aanwezig 
om u alles over de kerstkuier te 
vertellen. De kerstkuier valt onder 
de Raad van Kerken.
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Kirchentag 2025: wie gaat met ons mee?

Wij (ds. Irene en ds. Martine) 
hopen ook in 2025 naar de 
Kirchentag te gaan (30 april 
tot en met 4 mei in Hannover). 
En het zou heel mooi zijn als 
(net als in 2023) een groepje 
gemeenteleden met ons 
meegaat.

We schreven er al in de vorige 
bijEen over: de Kirchentag 
is een groots tweejaarlijks 
inspiratiefestival van de kerken 
in Duitsland. Meer weten? Houd 
dan de zondagsbrief in de gaten: 
we gaan namelijk een kleine info-
meeting plannen op een zondag 

ná een kerkdienst. Omdat de 
Kirchentag dit keer vroeg valt, 
willen we graag al vóór de kerst 
horen wie belangstelling heeft om 
mee te gaan. 

We kunnen dan bij opgave 
gebruik maken van de 
vroegboekkorting. Overnachten 
doen we in een zgn. 
gemeenschapskwartier. De reis 
naar Hannover doen we met de 
trein. Meer info over programma, 
thema en prijzen: zie www.
kirchentag.de 

Volkskerstzang 2024

Woensdag 18 december is er weer de jaarlijkse 
Volkskerstzang in de Vredebergkerk. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur en de dienst begint om 19.30 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door het 
blazersensemble van de Bernulphus en achter 
het orgel zit Jack Blok. “De Lofstem Oosterbeek” 
zal bekende en onbekende kerstliederen zingen 
en natuurlijk wordt er ook veel samen gezongen. 
Gastspreker is deze keer onze eigen burgemeester 
Agnes Schaap met een passende kerstboodschap.
Iedereen is van harte welkom, de entree is natuurlijk 
gratis. Tijdens de dienst is er wel een collecte 
voor een goed doel. Na afloop staat er warme 
chocolademelk en glühwein voor u klaar!
Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Jaap van Duuren

De gespreksgroep rond het boek ‘De toekomst 
van de kerk’ is bij het uitkomen van dit nummer 
gestart. We zijn op deze avond begonnen met 
het religiespinnenweb, om je eigen religiositeit te 
verkennen. Geen deelnemer van de groep, maar 
wel nieuwsgierig hiernaar? Vraag het spinnenweb 
bij mij op. En natuurlijk welkom om alsnog aan te 
sluiten bij de gesprekken: op dinsdag 12 november 
en 10 december.

Gespreksgroep rond het boek ‘De toekomst van de 
kerk’

Op zondag 6 oktober hadden we onze derde KND 
XXL. Dit keer ging het over de kerkelijke feesten. 
We hebben het kerstverhaal speels verkend 
(met de opdracht je in te leven in een rol uit het 
kerstverhaal). 

Daarna in twee groepjes het feestenkwartet 
gedaan en buiten het kleuren-in-de-kerk-ren-
je-rot gespeeld. Ook hebben de kinderen de 
feestkalender van de kerk ingekleurd. Elke KND XXL 
wordt begeleid en voorbereid door één van de 
predikanten samen met diverse mensen van de 
kindernevendienstleiding. Een feest om te doen!

De volgende KND XXL is op zondag 30 maart.

Kindernevendienst XXL

Kerklunch

Onze eerste bijeenkomst, die we met het inloophuis 
en het pastoraat hebben georganiseerd, was de 
theemiddag in de Boschhoeve. We kijken terug op 
een gezellige middag, iedereen was met elkaar in 
gesprek en het was prachtig weer wat uitnodigde 
tot een wandeling door de mooie tuin. 

Op dinsdag 19 november bent u vanaf 11.45 uur 
van harte welkom bij onze volgende kerklunch. 
Aanmelden kan tot 16 november bij Rike van den 
Berg: 026 3341387 of vandenbergrike92@gmail.
com. Wilt u opgehaald worden, dit kunt u aan Rike 
doorgeven.

Op dinsdag 17 december houden we onze 
kerstlunch met ds. Martine Nijveld. Meer informatie 
komt in de volgende bijEen te staan. Aanmelden 
kan tot 14 december ook bij Rike van den Berg

Käthy Jansen
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Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep 
Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Kerkenraad

Beheer
Actie Kerkbalans 2025

De voorbereidingen voor de uitvoering van de volgende 
kerkbalansactie gaan weer beginnen. Degenen die vorig jaar 
hebben meegedaan met het afgeven en ophalen van de 
toezeggingsformulieren zullen een uitnodiging krijgen om in januari 
weer mee te doen.

Als u niet eerder meegedaan 
hebt, maar wel een wijkje zou 
willen lopen, kunt u zich opgeven 
door een mail te sturen naar 
kerkbalans@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl. Een wijkje heeft 
maximaal vijftien adressen en de 
actie vindt plaats tussen 11 en 25 
januari. U krijgt een uitgebreide 
instructie.

U kunt zich ook nog 

aanmelden voor het digitale 
toezeggingsformulier. U 
krijgt dan een mail met een 
persoonlijke link in plaats van 
het papieren formulier met een 
antwoordenvelop. De digitale 
verwerking spaart papier, geld 
en tijd. 

Dit jaar hadden zich 235 adressen 
opgegeven voor de digitale 
variant; het papieren formulier 

ging nog naar 517 adressen. Wilt 
u ook gebruik maken van de 
digitale variant, dan kunt u zich 
opgeven door een mail te sturen 
naar bovenstaand e-mailadres. 
Als u zich voor dit jaar al had 
opgegeven, hoeft u dat niet 
opnieuw te doen.

Douwe de Vries

Met het zomerfestijn en de startzondag hebben we 
als kerk weer een actieve start gemaakt voor dit 
nieuwe jaar met als thema: Als Nieuw.

Nieuw binnen de kerkenraad is Kas Klein, bevestigd 
op 13 oktober. Als voorzitter van het CvK zult u 
vast regelmatig zijn naam voorbij zien komen. Fijn 
dat Kas de komende jaren tijd maakt voor onze 
kerkelijke gemeente. En daarmee doet Hans van 
der Ros weer een stap terug. Als tijdelijk voorzitter 
heeft hij de afgelopen tijd heel veel voor ons als 
kerk betekend. Dank Hans, ga genieten van meer 
vrije tijd.

Binnen de kerkenraad zijn we bezig met het 
regelen van Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
voor vrijwilligers die werken met de jeugd 
of met kwetsbare mensen. Op de website 
kunt u binnenkort het aangepaste “beleid 
veilige gemeente” en de daarbij behorende 
“gedragscode” vinden. Voor 1 juli 2025 zullen alle 

ambtsdragers en pastorale vrijwilligers een VOG 
moeten hebben. Hier wordt hard aan gewerkt.

En dan alvast om in uw agenda te zetten: op 
vrijdag 13 juni 2025 willen we een feestelijke 
avond organiseren voor de hele gemeente. In het 
voorjaar hoort u hier meer over, maar fijn als er 
zoveel mogelijk mensen bij kunnen zijn.

Op de kerkenraadsvergadering van 21 november 
zullen de begrotingen van het CvK en van de 
diaconie besproken worden. Ongeveer een week 
voor die tijd kunt u ze inzien via het kerkelijk bureau.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba
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Rondom de kerkdiensten Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.Collectes

Alle zondagen in oktober: Noodhulp voor Libanon
De situatie in Libanon is dramatisch. Het land 
stond al op de rand van de afgrond, en daar is 
nu ook een oorlog bij gekomen. Er vallen doden 
en gewonden, en elke dag wordt het aantal 
vluchtelingen groter. Maar waar zijn ze veilig? 

Kerk in Actie helpt in Libanon, samen met een 
internationaal netwerk van kerken en christelijke 
hulporganisaties. De hulp richt zich vooral op 
mensen die op zoek zijn naar een veilige plek. Ook 
wordt ervoor gezorgd dat de vluchtelingen te eten 
en drinken hebben, en er wordt psychosociale 
steun aangeboden.

Een gift geven kan via de app Appostel of op 
NL87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. 
Noodhulp Libanon

Zondag 15 december: Nachtopvang De Duif
De Duif is een laagdrempelige avond– en 
nachtopvang voor dak- en thuislozen met en 
zonder regiobinding. De opvang is gratis en stelt 
geen andere eisen dan dat iedereen zich aan 
de huisregels houdt. De Duif is het hele jaar open 
van ‘s avonds 22.30 tot 08.00 uur ’s ochtends. In de 
winter als de temperatuur onder nul komt, is er een 
winterprotocol, dat betekent ‘s avonds eerder open 
en in de morgen later gesloten.

Per nacht biedt de Duif aan ongeveer 20 mensen 
een warme en veilige opvang waar een huiselijke 
sfeer heerst. Ook is er de mogelijkheid om te 
douchen en kleding te wassen. 

Ieder die geen dak boven zijn hoofd heeft, is 
welkom, ongeacht de achtergronden.

Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

27 okt. 16.00 Trefcentrum 
Bernulphuskerk

Thee met thema. Geschiedenis van de 
Baltische landen. 

Marlies Raaijmakers

4 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Rabbijnse uitleg van Exodus. mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

9 nov. 10.00 PDC De 
Herberg

najaarsconcertarrangement Nelise Westeneng

12 nov. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep: De toekomst van de kerk Martine Nijveld
15 nov. 18.00 Vredebergkerk Maaltijd gezinnen Irene Pluim

19 nov. 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Käthy Jansen
24 nov. 16.00 Remonstrantse 

kerk
Thee met Thema. Mensen op de vlucht. Hannie Nusselder

25 nov. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Vlucht en roeping van Mozes. mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

26 nov. 15.00  
20.00

Vredebergkerk Lees mee. Over de bijbeltekst op de 
eerstvolgende zondag

Martine Nijveld

9 dec. 20.00 Vredebergkerk Leerhuis.  Exodus 19, de verschijning van 
God. 

mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

10 dec. 20.00 Vredebergkerk Gespreksgroep: De toekomst van de kerk Martine Nijveld
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk		
Benedendorpsweg 134	

Vredebergkerk	
Van Toulon van der Koogweg 3	
026 3333415

Het Schild		
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
12 december t/m 13 februari 
2024

Inleveren kopij uiterlijk 27 
november 2024 om 20.00 uur: 
kerkblad@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim 							                 026 8441279
						               woensdag vrije dag
Werkgebied	 ten zuiden van de Utrechtseweg
	 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
	 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld 	 06 16733742	
	 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied	 ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
	 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau 	 van Toulon van der Koogweg 3
	 6862 EB Oosterbeek	 026 3333094
Openingstijd	 donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres	 postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
	 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters	 mw. Cathrien Batterink	 06 23196159   
	 dhr. Pieter Stolwijk	  06 23460068
Scriba	 mw. Jenneke Bal-Oosterbeek	 06 25037321
	 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl     	      
Kerkgroep Beheer
Voorzitter	 dhr. Kas Klein	 026 3336756
Secretaris	 mw. Heleen Wiersema-Groenveld  	 06 27318964
	 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter	 mw. Hannie Nusselder	 026 3342296
	 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl	  
Secretaris	 dhr. Gerard Groot Zwaaftink	 026 7370410
	 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter	 dhr. Gerard Batterink	     06 42356712
	 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator	 mw. Andrea Gnoth	 06 40004144
	 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator	 vacature	
	 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon	  vacature	
	                                jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris	              mw. Nanda Jansen	 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
	 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

	 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 27 oktober 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 mw. B. Elenbaas
Zondag 3 november 2024, dankbaarheidsdienst
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Het Schild	 19.00 uur	 ds. W. van Egmond
Zondag 10 november 2024
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Zondag 17 november 2024
Oude Kerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Vredebergkerk	 16.00 uur*	 ds. I.M. Pluim, Top2000-dienst
Zondag 24 november 2024, gedachteniszondag
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Zondag 1 december 2024, eerste advent
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld
Oude Kerk	 19.00 uur*	 oecumenische vesper
Het Schild	 19.00 uur	 mw. B. Elenbaas
Zondag 8 december 2024, tweede advent
Vredebergkerk	 10.00 uur*	 ds. I.M. Pluim
Oude Kerk	 19.00 uur*	 oecumenische vesper
Zondag 15 december 2024, derde advent
Vredebergkerg	 10.00 uur*	 ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Oude Kerk	 19.00 uur*	 oecumenische vesper

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur.
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Kerklunch in de Boschhoeve

Doop van Mozhgan en Mohammad

Airborne viering in de Oude KerkBijbel in beeld


